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Godelieve Massoels

Echtgenote van 

Theophile Morren

Lid van Samana en Okra

Zij werd geboren te Binderveld op 3 maart 1937 

en is zachtjes heengegaan in het Sint-Trudo ziekenhuis 

te Sint-Truiden op 20 maart 2024, 

gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Voor een laatste groet bent u welkom in het uitvaartcentrum 

Heidi Wendelen, Kolmenstraat 139 te Stevoort 

op maandag 25 maart 2024 van 19 uur tot 19.30 uur.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid 

te nemen van Godelieve tijdens de plechtige uitvaartliturgie 

die zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouw 

Onbevlekt Ontvangenkerk van Schakkebroek 

op dinsdag 26 maart 2024 om 10.30 uur,

gevolgd door de begraving in het familiegraf 

op de begraafplaats van Schakkebroek.

Samenkomst in de kerk vanaf 10 uur.

Zij leeft verder in de herinneringen van:

 

 Theophile Morren  haar echtgenoot,

 Marina en Guido Morren - Buntinx

  Dorien en Dimitri Buntinx - De Smet

 Daniël Morren

 haar kinderen en kleinkinderen.

 

Delen mee in het gemis: 

haar zussen en schoonbroer, nichten en neven.

De families Massoels, Morren, Kempeneers en Roosen.

Met dank aan haar huisarts Dr. Adam en 

haar thuisverpleging ‘De levensboom’ voor al hun goede zorgen.

Rouwadres: P/a Uitvaartcentrum Heidi Wendelen

T.a.v. Familie Morren - Massoels

Mogelijkheid tot online condoleren op www.heidiwendelen.be

Zo sterk en geen kracht meer.

zo’n wil en geen macht meer.


